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Komt er een einde aan de Hel? 

Les Hgjb:  het oordeel 
(deze les staat niet in follow me) 
 

✔ Welkom en Gebed 

 

Welkom met de vraag: 

1. Wie is er geweest naar de 45minuten samenkomst? 

2. Vertel in 1 zin waar de samenkomst over ging. 

3. Leg aan de andere jongeren die niet geweest zijn uit waar de samenkomst 

over ging. 

4. Wat vonden ze ervan en waarom? 

 

Gebed: 

Bedank God 
Eer/ Prijs God 
Vraag God om zijn Heilige Geest 
Vraag God om wijsheid voor deze avond. 
 

 

Zing lied: Jezus overwinnaar (mozaiek) 

 

Persoonlijke vragen over de Hel: 

1. Geloof je dat er een hel bestaat? (ligt je antwoord toe) 

2. Waar denk je aan als je aan de hel denkt? 

3. Wordt je bang van de hel? 

4. Denk je dat de hel voor altijd is? 

5. Heeft het bestaan van de hel nut? 

De hel (info om met de jongeren te bespreken) 

 Ds. P. Visser zegt er (op de website van de EO) het volgende over. Over de hel 

wordt tegenwoordig beduidend minder gesproken dan enkele decennia geleden. Op 

de vraag of hij daar een verklaring voor heeft, reageert Visser: ‘Het hangt in ieder 

geval samen met onze cultuur. Geloven moet je iets opleveren en een goed gevoel 

geven. De ‘vele verdrukkingen’ waar Jezus over sprak, zijn ingewisseld voor de ‘kick’ 

die Hij geeft. In zo’n cultuur kun je al helemáál niet meer aankomen met de hel. Er 

rust een taboe op. Zeggen dat mensen verloren kunnen gaan, druist in tegen ons 
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gevoel voor fatsoen. Waarschijnlijk was dat in Jezus’ dagen niet anders. Gelet op Zijn 

woorden ging bijna heel Israël ervan uit dat het toch wel goed kwam.’  

Over de hel is in de kerkgeschiedenis veel gedacht, geschreven en gepreekt. Wie 

zijn oor te luister legt, komt diverse denkbeelden op het spoor. Veel theologen 

hebben de klassieke visie op de hel losgelaten. Bekend is de hartenkreet van prof. H. 

Berkhof: ‘In Gods naam hopen we dat de hel een louteringsweg is.’ Anderen, onder 

wie de bekende dr. John Stott, geloven dat mensen in de hel na verloop van tijd 

ophouden te bestaan. Voor geen van die alternatieve visies vindt Visser echter steun 

in de Bijbel.  

‘Ik begrijp ontzettend goed dat ze een uitweg zoeken, maar die is er niet – hoe graag 

we dat ook willen. Toen ik met het onderwerp bezig was, greep het me ontzettend 

aan… het is zó vreselijk, als je nadenkt over die buitenste duisternis, de worm die 

niet sterft en het onuitblusbaar vuur. Jezus gebruikte deze beelden voor een 

onzegbare realiteit: geen streepje licht, enkel angst en eenzaamheid, pijn en 

demonie, wroeging en zelfverwijt. En het verstikkende is, dat er geen uitweg is. In de 

muziek wordt de hel soms voorgesteld als een plek van eindeloos uit je dak gaan in 

de zonde. Maar de angel van de hel is dat de ‘lol’ van de zonde eraf is – alleen het 

gif en het dodelijke ervan blijven daar over. De hel is de ultieme kater op de zonde.’  

Op de keper beschouwd, zijn er volgens de bekende christelijke auteur en apologeet 

C.S. Lewis uiteindelijk slechts twee soorten mensen. Zij die tegen God zeggen: ‘Uw 

wil geschiede’ én zij tegen wie God zelf eens zal zeggen: ‘uw wil geschiede’. Visser: 

‘Lewis zegt daarmee terecht dat de hel de consequentie is van je eigen keuze. Wil je 

zonder God leven op aarde? Dan zal dat in de hel voorgoed zo zijn, al kan ik er met 

m’n verstand niet bij.’  

 

✔ Vertel een verhaal over onrecht. (dit kan ook een  eigen verhaal zijn) 

Voorbeeld  

● voor € 135.000,- opgelicht  

● geen recht bij de rechtbank  

● geloofscrisis: ‘Hoe is het mogelijk dat God dit onrecht toelaat?’  

● ‘God zal rechtspreken bij laatste oordeel.’  

Kan deze uitspraak helpen?  

Vertel het volgende verhaal: een man was voor € 135.000,- opgelicht door iemand uit 
zijn eigen kerkelijke gemeente. Mooie praatjes over ‘investeren in een project dat 
zichzelf dubbel en dwars zal terugverdienen’, bleken gebaseerd op leugens. Toen 
het bedrog uitkwam, probeerde de man zijn recht te halen via de rechtbank. Maar 
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zelfs dáár wist zijn ‘zakenpartner’ zichzelf vrij te praten. Er kwam geen recht! Dat 
bracht de man in een geloofscrisis: ‘Hoe is het mogelijk dat God dit onrecht toelaat?  
Waarom grijpt Hij niet in?’ Waarop een vriend tegen hem zei: ‘God zal rechtspreken 
bij het laatste oordeel!’  
 

Stel vervolgens de vraag:  

o Wat vinden jullie van deze uitspraak, God zal rechtspreken bij het laatste 
oordeel?  

o Zou dat deze man kunnen helpen? Of juist niet? Laat jongeren reageren. 
(Mogelijk zullen ze zeggen: daar heeft die man op dat moment toch niets 
aan?)  

o Zou  het bij het laatste oordeel dan ook over dit soort zaken gaan?  
o Zou het toch ook niet een troost voor die man kunnen zijn dat hij weet dat er 

voor Gods rechtbank ooit wél recht zal geschieden?  
o Hoe zou jij reageren als je dit overkwam? 

 

 Uitleg voor de catecheet om uit te leggen aan de jongeren: PSALM 94:1-2  

 God van vergelding, HEER, God van vergelding, verschijn in luister, Verhef u, 
rechter van de aarde, Geef de hoogmoedigen hun loon.  
 Vertel dat de dichter van Psalm 94 wel zou begrijpen waarom die man uit het 
voorbeeld in een geloofscrisis kwam. Hij had iets dergelijks meegemaakt en vroeg 
God om alstublieft in te grijpen. Wij denken soms misschien wel wat te soft over God: 
alsof het Hem niet uitmaakt hoe mensen leven. En alsof Hij het onrecht dat overal in 
de wereld voorkomt zomaar laat passeren. Maar God is niet alleen de Redder van de 
aarde, Hij is ook de Rechter van de aarde. Geen enkel onrecht zal onbesproken 
blijven.  
Vraag de jongeren of ze vinden dat wij ook nu nog mogen bidden wat de dichter van 
Psalm 94 bidt. Het antwoord zal tweeledig moeten zijn. In het Nieuwe Testament 
worden we opgeroepen om te bidden voor zelfs onze vijanden (Matth. 5:44). Maar 
dat mag samengaan met een gebed om recht te verschaffen. Daarbij weten we dat 
als de hoogmoedigen zich niet bekeren, ze hun verdiende loon niet zullen ontlopen. 
Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want 
er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal 
vergelden. 
Juist daarom hoeven wij geen wraak te nemen, schrijft Paulus. Dat mogen en 
moeten we met een gerust hart aan God overlaten. Ook hier is het trouwens 
opvallend dat gesproken wordt over de toorn en de wraak van God. Paulus doelt 
hiermee op het oordeel aan het einde van de geschiedenis. 
 

✔ De Bijbel open: 

Bijbelonderzoek in groepjes (15 min) 

Verdeel jongeren in kleine groepjes of tweetallen. 

Ieder groepje krijgt één Bijbeltekst + vragen. 

Teksten (verdeel): 
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1. Johannes 3:16–18 

2. Romeinen 8:1 

3. Matteüs 7:1–5 

4. Johannes 8:1–11 

5. 2 Korintiërs 5:10 

Vragen: 

● Wat zegt deze tekst over oordeel? 

● Wie oordeelt? 

● Wat is de rol van Jezus? 

● Wat valt je op? 

Laat elk groepje kort terugkoppelen. 

 

Vragen over het oordeel van God  

In gesprek: vragen 16+: 

1. Wie worden er geoordeeld door God? 

2. Wat gebeurt er bij het oordeel, waar wordt er een scheiding op gemaakt? 

3. Hoe zit het  dan met Gods liefde voor ons? 

4. Wat is Gods toorn dan eigenlijk? 

5. Waarom is Gods oordeel nodig? 

 

 

Antwoorde voor de catecheet: 

1. Iedereen, niet alleen Hitler, de duivel of Poetin. Er staat in de bijbel, om te 

oordelen de levenden en de doden’.  

2. mensen die tegen God zeggen: ‘Uw wil geschiede’ → hemel 
mensen tegen wie God zegt: ‘uw wil geschiede’ → hel  

3. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 

iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Daar 

ligt het dus niet aan) 

4. Gods toorn = Zijn afgewezen liefde  
hel = eigen keuze  God dwingt niet om Zijn liefde te aanvaarden. Maar als je 
Zijn vergevende liefde niet wilt, zul je te maken krijgen met Zijn toorn. Eigenlijk 
is Gods toorn niks méér en niks minder dan Zijn afgewezen liefde. Als het 
erop aankomt, krijgt iedereen wat hij wil: de hemel of de hel. Dat wil natuurlijk 
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niet zeggen dat de veroordeelden de hel ‘leuk’ zullen vinden. Maar het is óók 
niet zo dat de hel bevolkt zal zijn met ‘zielige mensen’ 

5. Het oordeel is:  

● nodig, omdat een God die het kwade laat voortbestaan en ongestraft laat, 

geen goede God kan zijn. Het vele kwaad in deze wereld roept om oordeel 

(zie Achtergrondinformatie).  

● universeel, omdat de hele kosmos erin betrokken is (Kol. 2:15). Bij het 

oordeel zal het Koninkrijk van God baan breken.  

● persoonlijk, omdat het oordeel niet alleen over de kosmos gaat, maar ook 

over ieder mens individueel.  

● rechtvaardig, omdat God degene is die het uitvoert. Hij blijft trouw aan Zijn 

liefde en gerechtigheid.  

● definitief, omdat het kwaad geen kans zal krijgen om opnieuw in de 

schepping in te breken.  

● tot eer van God, omdat uiteindelijk alles zal beantwoorden aan Gods eer. 

Zelfs de woede van mensen zal God tot lof zijn (Ps. 76:11). Elke knie zal zich 

voor Jezus buigen, ook die van de veroordeelden (Fil. 2:10) 

 
Samengevat: 

● God neemt het leven serieus 

● Niemand is afgeschreven 

● Jezus staat centraal in oordeel en redding. 
 
 

✔ Spel om over na te denken, alle leeftijden 
Hieronder 10 vragen die God je niet en wel zal vragen als hij komt om te oordelen en 
de levende. Neem ze met elkaar door en laat zo goed doordringen wat echt 
belangrijk is! 
In spel vorm: Maak groepjes van 2 of drie jongeren. Zeg de eerste zin over God 
vraagt NIET. Laat ze met hun groepje dan de vraag die God wel zal vragen 
beantwoorden.  
Elk goed antwoord een punt. Wie de meeste goed heeft die wint.  
Laat ze daarna nog 1 keer allemaal een zin voor lezen, met antwoord erbij. Zodat het 
extra goed doordringt. 
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Tien dingen die God niet zal vragen op de dag dat Hij komt om te oordelen de 

levende en de doden: 
1. God zal niet vragen in wat voor auto je gereden hebt,   maar zal vragen 

hoeveel mensen je vervoerd hebt die geen vervoer hadden. 
2. God zal niet vragen hoeveel merk kleren je in je kast had,  maar zal vragen 

hoeveel mensen je geholpen hebt om aan kleding te komen. 
3. God zal niet vragen welke diploma’s je gehaald hebt,   maar Hij zal 

vragen of jij je kennis/ gaven  gebruikt hebt voor andere mensen. 
4. God zal niet vragen hoe groot je huis was,    maar hoeveel 

mensen je ontvangen hebt in je huis. 
5. God, vraagt niet hoeveel vrienden je had,     maar voor 

wie was jij een echte vriend. 
6. God zal niet vragen van welke kerk je lid was,    maar of je Zijn 

Zoon hebt gekend en lief hebt. 
7. God vraagt je niet naar je huidskleur,    maar Hij vraagt 

je naar de inhoud van je karakter. 
8. God vraagt niet of je rijk was,      maar Hij vraagt 

waar jij je geld aan besteed hebt. 
9. God vraagt niet of je succes had in het leven,    maar Hij vraagt 

waar heb jij je kostbare tijd aan besteed. 
10. God vraagt niet waarom het zolang duurde tot je bij hem verlossing zocht, Hij 

zal je liefde vol naar je plaats in de hemel brengen. 
 
 
 
Kernboodschap: Gods genade reikt dwars door de hel heen! 
 
Afsluiten met gebed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


