45) MINUTEN

GOD ONTMOETEN

Les 7 follow me rood HGJB

stilstand is vooruitgang

(Door zijn schepping te waarderen)

Welkom/ gebed

Heet iedereen welkom en begin met gebed.
% Bedank God voor de afgelopen week
% Vraag God om de Helige Geest
% Geef God eer om zijn grootheid en voor het maken van deze aarde/ de natuur

®,

» Vraag een zegen over het saemn zijn en de gesprekken.

X/
*

X/

Lied:
Luister met elkaar het lied: Praise (opw 885)
Prijs met elkaar God! (kijk wat bij je groep past of je mee zingt)

Ingesprek met elkaar:

% Wat zou je doen als je iets moois had gemaakt?
Bewaren, gebruiken of delen (maak een keuze en leg uit)

% De natuur is ervoor de mens of de mens is ervoor de natuur? ( welke kies je
en waarom)

% Heeft geloof en je omgang met de natuur iets met elkaar te maken? (Leg uit)

Spel even in beweging

Links =A

Rechts =B

Jongeren rennen naar de plek welke ze kiezen

Stel je voor je bent God voor 1 dag, welke optie zou jij kiezen...?

e Meer bossen OF meer steden

e Schonere oceanen OF meer stranden

e Sneeuw overal OF zon het hele jaar

e Meer bloemen OF meer bomen

e Dieren kunnen praten OF dieren worden nooit meer mishandeld
e Onbeperkt water OF mensen gebruiken water wijs

e Gratis energie OF mensen verspillen niks

e Altijd genoeg eten OF niemand gooit eten weg

e Nieuwe kleding OF kleding die nooit kapot gaat

e Geen afval OF alles kan hergebruikt worden

e Natuur herstelt zichzelf OF mensen helpen actief mee
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e De aarde is van de mens OF de mens is te gast
e Alles draait om gemak OF om verantwoordelijkheid
e Vrijheid OF zorgplicht voor de natuur

Als ze hun keuze gemaakt hebben vraag dan de volgende vraag:
Zou God deze keuze ook kiezen? (Leg uit)

Natuur liefhebber of niet:
Om te kijken of jongeren een beetje interesse hebben in de natuur stel ze de
volgende gebeurtenissen voor en vraag wat ze zouden antwoorden:

Stel je voor 1... Je broer of je zus of je vriend of vriendin heeft een feestje en hij of
zij wil jouw nieuwe shirt daarvoor lenen. Gewoon omdat dit een tof shirt is. Met dit
shirt zal hij of zij zeker goed voor de dag komen.

Natuurlijk, je twijfelt even, want het is wel jouw nieuwe shirt. Maar oké, het is je
zus/broer of je beste vriend(in) die het vraagt: vooruit dan maar. Je hebt wel wat voor
hem of haar over.

Maar dan... na een week krijg je je shirt terug: er zit een gat in, het is smerig en het
ziet er niet meer uit. Het is gewoon verpest.

Mag ik je shirt lenen?

A. Je zegt niks, grist het shirt uit zijn/haar handen en loopt boos weg.

B. Je zegt: ‘Hier baal ik toch écht zo vreselijk van.’

C. Je zegt: ‘Ditis niet wat ik bedoeld had. Maar ik geef je nog een kans.’

Stel je voor 2...

Je bent met je ouders op vakantie in Frankrijk. Je ouders stellen voor morgen vroeg
op te staan: lunchpakketjes mee, wandelschoenen aan, rugzakje op... Ze hebben er
zin in: het wordt een prachtige bergwandeling. Wat zeg jij?

Hé, ga je mee?

A. Eh... pa/ma, ik heb hier weinig zin in: ik wil uitslapen en een beetje chillen.
B. Wat? Kunnen jullie niks beters bedenken? Wat heb je daar nu aan.

C. Wow... zin in! Dat wordt heel gaaf.

Stel je voor 3...
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Je biologieleraar is weer eens helemaal in de wolken: die man is gek van alles wat
met biologie, natuurwetten of de schepping te maken heeft. Hij blijft maar praten over
spieren en zintuigen, over bloemen, bomen en beestjes. Wat doe jij?

Hij blijft maar praten!

A. Ik pak mijn telefoon en check mijn socials.

B. Ik denk: man, wat zie je erin! Wat een geklets over een bloem en een grasspriet.
C. Ik hang aan zijn lippen: de natuur is z6 machtig mooi.

Stel je voor 4...

Je klasgenoot is vogelspotter. ledereen weet het en... de meesten vinden hem
daarom gewoon een nerd. Hij komt op een dag naar je toe en vraagt of je een keer
met hem mee gaat. Wat doe je?

Eh... vogelspotten?

A. Je zegt: ‘Eh, nee... dat is niet echt iets voor mij.’

B. Je denkt: ik snap niet hoe je urenlang met zo’n kijker voor je neus kunt zitten. En
je zegt snel dat je een andere afspraak hebt.

C. Je zegt: ‘Wow, top, man! Doen we! Ben z6 benieuwd.’

Uitleg keuzes:
e Kozen de tieners meerdere keren voor antwoord A? Dan zou het zomaar zijn

dat je niet zo heel veel oog hebt voor de natuur en voor de schepping. Maar...
wat niet is, kan natuurlijk nog komen.

e Kozen de tieners meerdere keren voor antwoord B? Dan kan het zijn dat zij
menen dat natuur en schepping wat saaie onderwerpen zijn. Maar ... wat
gebeurt er als je er verder induikt en meer ontdekt?

e Kozen de tieners meerdere keren voor antwoord C? Dan kan het zomaar zijn
dat zij onder de indruk zijn van wat de natuur te bieden heetft.

De bijbel open:
Lees Genisis 1: 24 t/m 31 en/ of genesis 2: 1 t/m 4

Vragen:

In hoeveel dagen maakt God de wereld met de natuur erop?

Wie of wat maakt hij als laatst?

Wat zag God toen Hij klaar was?

Wat doet God als hij klaar is?

Wat is is de opdracht van God aan de mens die hij maakt over hoe om te gaan
met de schepping?

RN

Antwoorden:
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6 dagen

De mens

Dat alles wat Hij gemaakt heeft heel mooi was.

Hij rust uit op de 7% dag.

Om over de schepping te heersen en ervoor te zorgen en er gebruik van te
maken.

arLd=

Door praten over de natuur:
Heb je er ooit over nagedacht waarom je mag leven als schepsel in de schepping?

Heb je ooit nagedacht over de vraag waarom er iets is en niet niets? Veel mensen
hebben het hoofd gebogen over die vraag. Er zijn hele theorieén op losgelaten. Maar
eigenlijk is het antwoord verbluffend simpel: dat ik er ben en dat de wereld er is en
dat er zoiets is als een onmetelijk heelal, dat is allemaal de keuze van God. God
heeft de wereld, heeft alles om mij heen en heeft mij gewild en gemaakt.

Er is iets en niet niets omdat God daarvoor koos!

Ongelooflijk wonderlijk gemaakt

We mogen geloven dat de wereld en dat ons eigen bestaan niet zomaar
toevalligheden zijn. God is onze Schepper: de Schepper van hemel en aarde. Alles
wat bestaat, is Zijn idee. Alle variatie is door Hem bedacht. En Hij deed dat zo
ontzettend creatief. God maakte en maakt een ontelbare veelvoud aan dieren,
planten, mensen, planeten - allemaal met een eigen uiterlijk, kleur en uitstraling. We
mogen leven in een wereld vol geschapen pracht.

Mens in Gods schepping, wat staat ons dan te doen?

- Verwondering
- Genieten
- [Eer aan de schepper

En jij en ik? Wij mogen mensen zijn in Gods schepping. Dat vraagt wel iets van onze
houding ten opzichte van de schepping.

 Verwondering
De schepping: we mogen erin rondgaan, erin leven en we mogen en moeten
ons erover verwonderen. Er is zoveel groots, zoveel variatie, zoveel minuscuul
kleins, zoveel bijzonders, zoveel moois te ontdekken!
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o Genieten
Na en naast verwondering komt ook het genieten: je mag genieten van het
goede dat God geeft in alles wat Hij voor ons geschapen heefft.

e« Eer aan de Schepper
En... (het belangrijkste): hemel en aarde verkondigen Gods lof. Als mensen
mogen we aansluiten bij dit loflied. Want daarvoor heeft God alles gemaakt:
dat we in de schepping zouden zien hoe wonderlijk en mooi en onvoorstelbaar
groots onze Schepper is.

Uitleg boodschap
Stel je voor ... Je broer of je zus of je vriend of vriendin heeft een feestje en hij of zij

wil jouw nieuwe shirt daarvoor lenen. Gewoon omdat dit een tof shirt is. Met dit shirt
zal hij of zij zeker goed voor de dag komen.

Natuurlijk, je twijfelt even, want het is wel jouw nieuwe shirt. Maar oké, het is je
zus/broer of je beste vriend(in) die het vraagt: vooruit dan maar. Je hebt wel wat voor
hem of haar over.

Maar dan... na een week krijg je je shirt terug: er zit een gat in, het is smerig en het
ziet er niet meer uit. Het is gewoon verpest.

Mag ik je shirt lenen?

A. Je zegt niks, grist het shirt uit zijn/haar handen en loopt boos weg.

B. Je zegt: ‘Hier baal ik toch écht zo vreselijk van.’

C. Je zegt: ‘Ditis niet wat ik bedoeld had. Maar ik geef je nog een kans.’

Dat shirt...

Deze situatie is eigenlijk een voorbeeld dat zo’n beetje weergeeft hoe wij mensen
met Gods schepping zijn omgaan. God heeft Zijn schepping als het ware aan de
mensen uitgeleend. Ze mogen er gebruik van maken, zich erover verwonderen, ze
mogen ervan genieten en Hem erom eren. Maar wat doen ze? Ze beheren de
schepping niet, maar ze zijn er over gaan heersen. Ze hebben de schepping
uitgebuit, kapot gemaakt, vervuild, besmeurd, opgewarmd, kaal gekapt, opgestookt,
leeggeroofd...

Dat is nog een tandje erger dan een kapot en vervuild shirt terugkrijgen...

Hoe kunnen we God dienen?

Door Zijn schepping te waarderen, ervoor te zorgen en niet te verpesten
Wie gaat beseffen hoe groot het geschenk is dat God in de schepping van de wereld

aan ons gegeven heeft, gaat ook beseffen dat je met dit mooie cadeau zorgvuldig om
moet gaan. Die opdracht heeft God ons ook gegeven toen Hij de wereld maakte. We
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mogen op de aarde wonen, ons over de schepping verwonderen, ervan genieten,
God erom eren en... we moeten ervoor zorgen. Daar dienen we God mee: door Zijn
schepping te waarderen en niet te verpesten.

Extra Opdracht:

Zoek 5 verschillende soorte fotos op. lig 2 van de natuur (meer mag ook) en een
paar van spullen, en laat deze aan de jongeren zien. (in de pp staan ze ook)

- Laat ze de fotos op volgorde leggen van mooi naar minder mooi in een
groepje of in tweetallen.

- En laat ze uitleggen waarom.

- Kijk of ze de natuur fotos op 1 en 2 hebben staan.

Afsluiten met gebed

Sluit de les af met kring gebed en laat iedereen voor iets bidden wat met de natuur
en de schepping te maken heeft. lets wat er niet goed gaat in onze wereld. Geef
iedereen een onderwerp en laat ze even nadenken wat ze hierover in hun gebed aan
God gaan vragen. En laat ze er ook persoonlijk iets over zeggen, iets wat zij zelf aan
kunnen doen.

Bv: voedsel verspilling- of God de bedrijven die het eten maken wil helpen dat ze
goed en wijs met het eten omgaan en zo goed mogelijk inkoepen en het verdelen —
en dat ik zelf mijn eten helemaal op eet en er zuinig mee om ga. Met dankbaarheid.

- Natuurrampen

- Lucht vervuiling

- Afval op straat

- Recycling van spullen

- Water verspilling/ vervuiling
- Dieren mishandeling

- Kappen bomen regenwoud
- Voedsel verspilling

- Kleding verspilling

- Koop verslaving

Kernboodschap: Van Chaos naar je wereld op orde!
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