45

MINUTEN

GOD ONTMOETEN

Les: Wie zijn Gods kerk?

Deze les is een duo les samen met 22 februari, waar in de thema’s veilige
kerk en naastenliefde worden behandeld. Deze lessen zijn niet vanuit
HGJB, maar zelf gemaakt met 45min team en ds Chris v. Zwol en ds kees
Drost.

Welkom en gebed.

Intro. “De kerk is gevaarlijk veilig”

Deze les is opgebouwd in modules zodat je zelf kunt kiezen wat
bij jouw groep het beste past. Let op: op de PowerPoint staan
lang niet alle opdrachten omdat je voor die opdrachten geen
dia nodig hebt. Je kan eventueel een dia toevoegen als je dat
wel wilt. Voor vragen kan je terecht bij Chris van Zwol
cvanzwol@ngk.nl.

Doelstelling: Na deze les begrijpen jongeren waarom de kerk
tegelijk gevaarlijk en veilig is: gevaarlijk omdat niemand voor God
kan bestaan op eigen kracht, en veilig omdat God in Christus
vrijspraak schenkt aan iedereen die gelooft. Dit legt de basis voor
het verhaal van Kees Drost over het liefhebben van je naaste. Dit
wordt in de les van 22 februari behandeld.

Welkom:

Werkvorm: Denken — Delen — Uitwisselen

Opdracht (op bord of PPT): Wat bleef bij jou het meest hangen uit de
preek van gelopen zondag bij de 45 minuten samenkomst?

e Stap 1 — Denken (1 min): ledereen denkt stil na en formuleert één
woord of korte zin.

e Stap 2 — Delen (2 min): Bespreek dit met je buur.

e Stap 3 — Uitwisselen (2 min): Enkele reacties, geen discussie,
alleen ophalen.

e Doel: Aansluiten bij wat er al leeft. Op zich kan je met de oudere
groepen een hele avond vullen met deze opening, maar zorg er
dan wel voor dat je als groepsleider wel de inhoud erbij houdt.
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Lied:
Welkom thuis (sela)

In gesprek:

Stel de jongeren de volgende vragen en ga met elkaar in gesprek erover,
(kom er zo achter hoe ze denken over het onderwerp):

- Hoe voel jij je als je de kerk inloopt? (Welkom, gezien, alleen,
neutraal, bang, enz.) laat ze allemaal een gevoel kiezen.

- Heb je een bepaalde eerbied als je de kerk in loopt? (Leg uit)

- Voel jij je veilig in de kerk?

- Wie zijn er eigenlijk Gods kerk?

- Hoe gedraag jij je naar andere mensen toe in de kerk?

- Heb je respect voor de mensen om je heen en hou je rekening met
elkaar?

- Kanjij je ergeren aan mensen in de kerk en kan dat je kerkgang in
de weg staan? Bv mensen die handen in de lucht doen met het
zingen, of mensen die er anders uitzien dan jij, of vul maar in...

- Is voor jou iedereen welkom in de kerk? Waarom wel/ waarom niet?

- Vind je het belangrijk dat je welkom wordt geheten in de kerk?

Bijbel open
Lees samen Romeinen 3:21-26

(Je kan eventueel bij oudere groepen in twee vertalingen laten lezen,
bijvoorbeeld NBV21 en Bijbel in Gewone Taal).

e Opdracht 1 (in duo’s): zorg voor kopieén van de tekst:
Maak notities in Romeinen 3:21-26:
Zet een M bij alles wat je leert over God (en dus ook Jezus).
Zet een \ bij alles wat over ons mensen gaat.
Zet een > bij alles wat jou helpt om vooruit te komen
Zet een < bij alles wat je helpt jezelf te begrijpen.
Bespreek per leesteken wat de duo’s hebben gevonden.

e Opdracht 2: Wet en evangelie
Uitleg begrippen:
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Gerechtigheid betekent dat je leeft in overeenstemming met Gods wil en
dat je daarom Hem liefhebt boven alles en je naaste als jezelf.

Gerechtigheid in Christus betekent dat Jezus Christus namens ons
heeft geleefd in overeenstemming met Gods wil en zijn leven heeft
geofferd voor onze schuld opdat God naar ons kijkt door de ogen van
Jezus.

Maak 2 kolommen en stel de jongeren de volgende vragen:
Kolom A — Gerechtigheid volgens de wet

e Wat moet je doen?

e Wanneer ben je goed genoeg?

e Wat gebeurt er als je faalt?
Kolom B — Gerechtigheid volgens Romeinen 3

o Wat doet God?

o Wat krijg je?

o Wat blijft hetzelfde aan jou?

Bespreek: Waar schuurt het? Waar verrast het?

Eventuele antwoorden voor de leiding over wet en evangelie:
1. Kolom A — Gerechtigheid volgens de wet

Wat moet je doen?
De wet houden: gehoorzamen, doen wat geboden is, nalaten wat
verboden is.

Wanneer ben je goed genoeg?
Alleen als je de wet volmaakt houdt. E€n overtreding = tekortschieten.

Wat gebeurt er als je faalt?
Je staat schuldig. De wet ontmaskert zonde, maar red je niet (Romeinen
3:20).

2. Kolom B — Gerechtigheid volgens Romeinen 3

Wat doet God?

God rechtvaardigt: Hij schenkt gerechtigheid uit genade, door het geloof in
Jezus Christus (Rom. 3:22-24).

Hij doet wat de wet niet kan: zondaars rechtvaardig verklaren.
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Wat krijg je?
Je krijgt gerechtigheid als gave, niet als loon.
Vergeving, vrijspraak, herstel van relatie met God.

Wat blijft hetzelfde aan jou?
Je blijft een mens die genade nodig heeft.
Je roemt niet in jezelf; je blijft afhankelijk van God (Rom. 3:27).

Waar schuurt het?
e Onze drang om te verdienen botst met Gods genade.
o De wet zegt: “Doe dit en leef.”
Romeinen 3 zegt: “Geloof, en je lééft.”
e Het schuurt aan ons gevoel voor eerlijkheid:
Hoe kan iemand rechtvaardig zijn zonder alles goed te doen?
Waar verrast het?
o Dat God rechtvaardig blijft én rechtvaardigt (Rom. 3:26).
« Dat falen niet het laatste woord heeft.
« Dat gerechtigheid niet iets is wat je wordt, maar iets wat je ontvangt.

Opdracht 3: Geef deze zinnen op papier:

e |k doe mijn best, dus God zal wel tevreden zijn.

ledereen maakt fouten, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit.

Ik leef van genade, maar voortaan moet ik me wel gedragen.

Ik ben niet beter dan een ander.

e De kerk is een ziekenhuis voor zieken geen museum voor heiligen

Opdracht:
- Streep door wat niet klopt bij Romeinen 3.
- Benadruk wat blijft staan.

Over de streep eens/ oneens:

Stellingen (verzin gerust zelf stellingen die bij jou opkomen!)

1. Zonder God is mijn leven niet compleet.

2. |k ben niet goed genoeg om belijdenis te doen van mijn geloof.

3. Een plek waar je geconfronteerd wordt met jezelf kan toch veilig
zijn.

4. De kerk is gevaarlijker voor mensen die denken dat ze goed zijn
dan voor mensen die weten dat ze fout zitten.

5. Veiligheid betekent dat niemand je veroordeelt.
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6. Als iedereen leeft van genade, kun je niemand op zijn gedrag

aanspreken.

Als genade je redt, maakt het niet uit hoe je leeft. (zie Romeinen 6).

8. ledereen hoort welkom te zijn in de kerk, ook moordenaars en
criminelen

9. Wij vertegenwoordigen Gods kerk.

10.Gods kerk is Heilig en daar hoor je je te gedragen tijdens
kerkdiensten.

N

v" Info voor de leiding
1. Zonder God is mijn leven niet compleet.
Schuurt hier:
Autonomie vs. afhankelijkheid.
Doorvraag:
o Wat bedoel je met compleet?
e Wanneer merkte je dat (niet)?

2. Ik ben niet goed genoeg om belijdenis te doen van mijn
geloof.
Schuurt hier:
Prestatie vs. genade (recht in het hart van Romeinen 3).
Doorvraag:

e Wanneer zou iemand dan wél “goed genoeg” zijn?

o Waar gaat belijdenis eigenlijk over: jezelf of God?

3. Een plek waar je geconfronteerd wordt met jezelf kan toch
veilig zijn.
Schuurt hier:
Comfort vs. groei.
Doorvraag:
o Wat maakt confrontatie onveilig?
e Wanneer voelde het juist bevrijdend?

4. De kerk is gevaarlijker voor mensen die denken dat ze goed
zijn dan voor mensen die weten dat ze fout zitten.
Schuurt hier:
Zelfrechtvaardiging vs. genade.
Doorvraag:
e Voor wie denk je dat Jezus het meest confronterend was?
o Wie voelde zich veilig bij Hem?

5. Veiligheid betekent dat niemand je veroordeellt.
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Schuurt hier:

Acceptatie vs. waarheid.

Doorvraag:

Is veroordelen hetzelfde als aanspreken?
Wat is het verschil tussen oordeel en zorg?

6. Als iedereen leeft van genade, kun je niemand op zijn gedrag
aanspreken.

Schuurt hier:

Genade vs. verantwoordelijkheid.
Doorvraag:

Vanuit welke houding spreek je iemand aan?
Is aanspreken altijd veroordelen?

7. Als genade je redt, maakt het niet uit hoe je leeft.

Schuurt hier:

Misbruik van genade. (Romeinen 6)
Doorvraag:

Wat doet genade met je?

Leef je anders uit angst of uit dankbaarheid?

8. ledereen hoort welkom te zijn in de kerk, ook moordenaars en
criminelen.

Schuurt hier:

Genade vs. rechtvaardigheidsgevoel/ veiligheid

Doorvraag:

Wat betekent welkom concreet?

Zijn er verschillen tussen welkom zijn en vertrouwen krijgen?

9. Wij vertegenwoordigen Gods kerk.

Schuurt hier:
Verantwoordelijkheid vs. druk.

Doorvraag:
Wanneer voelt dat als een eer?
Wanneer voelt dat als een last?

10. Gods kerk is heilig en daar hoor je je te gedragen tijdens
kerkdiensten.

Schuurt hier:
Heiligheid vs. toegankelijkheid.
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Verwachte hoeken:

Doorvraag:
Wat bedoel je met je gedragen?
Kan iets tegelijk heilig én ontspannen zijn?

v" De lat, Leven zoals God het bedoeld heeft

Teken op het bord of flipover een lat met bovenaan:
“Leven zoals God het bedoeld heeft”

Vraag jongeren om voorbeelden te noemen van wat daarbij hoort:
eerlijk, trouw, liefdevol, geen jaloezie, geen haat, geen egoisme, geen
oordeel, zelfreflectie, geduld, aandacht enz.

Vul eventueel aan: Heb God lief boven alles, heb je naaste lief als jezelf.
Dan vraag je:

Wie haalt deze lat echt, altijd?

Wanneer niet?

Wat gebeurt er als je deze lat serieus neemt?

Doel

Jongeren ontdekken zelf dat gerechtigheid volgens de wet onmogelijk is.

v" De spiegelzin
Laat jongeren individueel deze zin afmaken op papier:
Als God mij zou beoordelen op hoe ik met anderen omga, dan...

1. Schrijven: de jongeren schrijven in stilte het antwoord.

2. Vraag: Voelt het ongemakkelijk om hierover na te denken en wat
op te moeten schrijven?

3. Delen: als er veiligheid in de groep is dan kan je ook met elkaar
antwoorden delen, maar wel vrijblijvend dus niemand onverwacht
de beurt geven.

Doel: zelfreflectie maar zonder groepsdruk.

v Wie mag blijven?

Leg een situatie voor. In je sportteam word je allemaal getraind om je klaar
te stomen voor een belangrijke wedstrijd. Nu zitten er 1 of 2 spelers in je
team die niet goed mee trainen en de kantjes eraf lopen. En er zit 1 speler
die echt zijn best doet, maar waar het gewoon moeilijk gaat om goed mee
te spelen. Hoe zou de trainer met deze spelers kunnen omgaan? Stel de
vragen hieronder en laat de jongeren meedenken vanuit hun zelf en vanuit
hun geloof hoe Jezus wil dat we omgaan met elkaar.
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Vragen:
o Wat s hier rechtvaardig?
o Watis hier veilig?
o Wat gebeurt er als je streng bent?
o Wat gebeurt er als je genadig bent?
Daarna deze vragen:
e Wat zou God doen als je nu Romeinen 3 op je in laat werken?
e Hoe zou dit onze omgang met andere kunnen veranderen?
o Hoe kun je én genadig blijven en toch ook streng zijn?

Wat verandert eraan hoe je naar anderen kijkt, als je weet dat iedereen
leeft van genade?

v Spel:
Speel galgje met je groep. Gebruik de kernboodschap als
zin voor je galgje. bv

1. De kerk is gevaarlijk veilig

2. Gerechtigheid

3. Welkom in Godshuis

4. God redt iedereen die gelooft!

Vooruitblik

Volgende stap van dit onderwerp is 22 februari: je naaste liefhebben als
Jezelf.

Af sluit Gebed

Besteed in je gebed zeker ook aandacht voor alles wat in kwetsbaarheid
werd gedeeld.

Einde
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