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Vind jij God zoeken ook zo moeilijk?        

HGJB Les 16: door je te bekeren. 

Info catecheet  

Bekering’, ‘bekeerd worden’ en ‘zich bekeren’ zijn voor de meeste tieners bekende woorden 

of begrippen. Tegelijkertijd kleven er vaak ook allerlei misverstanden aan. Bijvoorbeeld:  

● Bekering is iets voor mensen buiten de kerk  

● Bekering is alleen iets voor mensen die een bepaalde mate van vroomheid hebben 

ontwikkeld.  

● Bekering betekent dat je meer volgens de regels leeft. 

● Bekering is een optie voor mensen die van geloven hun hobby willen maken.  

 

Genoeg reden om de werkelijkheid waarvoor het woord ‘bekering’ staat met tieners te 

onderzoeken. Ook zij moeten zich bekeren. In deze les staat die oproep centraal. Achter die 

oproep zit een verlangen van God: Hij wil ons zo graag bij zich terug hebben. Bekering is dus 

ook niet iets vervelends, het is juist ontzettend mooi: je mag terugkomen bij de Vader! 

Welkom en gebed  

Gebed: 

● Belijd dat wij uit onszelf zo vaak en zo makkelijk de verkeerde kant opgaan.  

● Bid of God ons zal bekeren – voor het eerst of opnieuw!  

● Dank God ervoor dat we altijd bij Hem terug mogen komen, ook al zijn we misschien 

ver bij Hem vandaan geraakt. 

● Vraag of de Heilige Geest harten opent vanavond. 

 

Lied: luister of zing met elkaar het: Mijn verlosser leeft! (Eline Bakker) 

Welkom/ vragen: 

1. Wie is er geweest naar de 45 minuten samenkomst? 

2. Wat betekent het woord bekeren? 

Antw.: het werkwoord ‘bekeren’ in het Oude Testament ook wel gebruikt in niet-

godsdienstige zin. Heeft de betekenis van: omkeren, herstellen, een keer brengen ten 

goede, terugbrengen. 

3. Ken je mensen die bekeerd zijn en daarvoor niet geloofden? 

 

4. Ben je wel eens veranderd van: 

● Mening 

● Levensstijl 

● Gedrag 
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Vraag vervolgens waaróm tieners zijn veranderd van mening of van levensstijl. Hoe kwamen 

ze zo ver? (Probeer uitspraken te ontlokken over de oude mening of levensstijl, met woorden 

als: ‘verkeerd’, ‘niet goed’, ‘niet waar).  

 

5. God vraagt soms verandering van ons  

● Als je verkeerd denkt 

● Als je verkeerd leeft 

Geef een paar voorbeelden van jezelf? 

 

Voorbeelden om te gebruiken (bedenk gerust zelf voorbeelden erbij):  

Als je verkeerd denkt: 

- Alle vluchtelingen het land uit. 

- Onbewust kwetsende woorden gebruiken 

Grapjes, sarcasme of harde opmerkingen kunnen anderen pijn doen, zelfs als dat niet 

zo bedoeld is. 

- Negatief praten (klagen of roddelen) 
Veel klagen of roddelen zorgt voor een negatieve sfeer en kan relaties beschadigen. 

- Snel oordelen over anderen 
We vormen vaak meteen een mening zonder het hele verhaal te kennen. Dit kan leiden 

tot misverstanden en oneerlijke behandeling. 

 

Als je Verkeerd leeft: 

Te veel gericht op bezit en geld 

We meten succes vaak aan spullen, status of inkomen. Daardoor kunnen we belangrijke 

dingen zoals relaties, rust en innerlijke groei verwaarlozen. 

 Altijd online zijn 
Veel tijd op sociale media of onze telefoon zorgt voor minder echte verbinding en meer 

vergelijking met anderen. 

Ongezonde leefstijl 

Te weinig bewegen, ongezond eten en te weinig slapen hebben grote gevolgen voor lichaam 

en geest. 

Weinig tijd voor familie en vrienden 
Werk/ school en verplichtingen krijgen vaak voorrang, waardoor relaties minder aandacht 

krijgen. 

Leven op automatische piloot 

We volgen gewoontes of verwachtingen van anderen zonder bewust na te denken over wat 

echt belangrijk is voor onszelf. 
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Bekering nodig 

Twee wegen 

● De goede kant op = naar God toe 

● De verkeerde kant op = van God af 

  

Info catecheet: 

Maak duidelijk dat bekering niet alleen maar gaat over verkeerde gedachten of over een 

verkeerde levensstijl. Het gaat over ons hele leven. Als het erop aankomt, zijn er dan maar 

twee mogelijkheden: je leeft met je gezicht naar God toe, of met je rug naar Hem toe. In het 

eerste geval leef je de goede kant op, namelijk naar God toe; in het tweede geval leef je de 

verkeerde kant op, namelijk van Hem af. De belangrijkste vraag voor ieder mens is: leef je 

mét God, of zónder God? Als je zonder Hem leeft, zegt God: STOP! Draai je om en ga met 

Mij leven! Want zonder Mij loopt het verkeerd met je af!  

  

Waar draait het om? 

Bekering 

● Inkeer – ‘Ik leef niet goed!’ 

● Omkeer – ‘Ik moet de andere kant op!’ 

● Terugkeer – ‘Ik wil met God leven!’ 

 

Info catecheet: 

Gebruik de gelijkenis van de verloren zoon om aan de hand daarvan duidelijk te maken wat 

bekering is. De jongste zoon was bij zijn vader weggelopen. Hij leefde dus de verkeerde kant 

op. Toen hij bij de varkens zat, kwam hij tot inkeer. Jezus zegt: ‘Hij kwam tot zichzelf…’ Hij 

kreeg door wat hij aan het doen was en dat het slecht met hem zou aflopen als hij zo doorging. 

Zo kwam hij ook tot omkeer. Dat betekent dat hij anders ging denken over zijn vader en over 

zichzelf. Hij besefte dat het anders moest. Maar het bleef niet bij erover nadenken. Hij stond 

ook echt op en ging terug naar zijn vader. Benadruk dat bekering dus méér is dan ontdekken 

dat het verkeerd gaat (inkeer). Het gaat erom dat je je omkeert en terugkeert naar God. 

 

 

Bijbel open: 
Lees:  

Lucas 15: 11 t/m 24 jongste zoon 

Lucas 15: 25 t/m 32 oudste zoon 
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Lucas 15: 11 t/m 24 jongste zoon 

 

Vragen jongste zoon: 

 

1. Voor wie staat de jongste zoon? Wie worden hiermee bedoeld? (Zondaars en 

tollenaars) 

2. Wat zegt het verzoek van de jongste zoon om zijn erfenis over zijn beeld van 
vrijheid en geluk? 
Dacht hij dat vrijheid zonder zijn vader hem echt gelukkig zou maken? 

3. Wanneer kwam de jongste zoon werkelijk tot inzicht — bij het verlies van zijn 
geld, zijn honger, of in de stilte van zijn schaamte? 
Wat was het keerpunt in zijn hart? 

4. Waarom besloot hij terug te gaan, ondanks zijn schaamte en falen? 
Wat zegt dat over zijn vertrouwen in het karakter van zijn vader? 

5. Hoe verandert zijn identiteit gedurende het verhaal? 
Van “zoon die alles eist” naar “knecht willen zijn” — wat gebeurt er innerlijk? 

6. Wat zegt zijn terugkeer over ware bekering? 
Is bekering alleen spijt hebben, of ook opstaan en daadwerkelijk teruggaan? 

Lucas 15: 25 t/m 32 oudste zoon 

Vragen oudste zoon: 
 

1. Wie worden er bedoeld met de oudste zoon? (Farizeeën en Schriftgeleerden) 
2. Wat onthult de boosheid van de oudste zoon over zijn relatie met zijn vader? 

Diende hij uit liefde, of uit plicht en verwachting van beloning? 

3. Waarom kon de oudste zoon niet blij zijn met de terugkeer van zijn broer? 

Wat zegt dat over jaloezie, rechtvaardigheidsgevoel en genade? 

4. De oudste zoon zegt: “Al zoveel jaren dien ik u…” — zag hij zichzelf als zoon of als 

knecht? 

Hoe kan trouw gedrag toch samengaan met een afstandelijk hart? 

5. Wat bedoelt de vader wanneer hij zegt: “Kind, jij bent altijd bij mij, en alles wat van 

mij is, is van jou”? 

Had de oudste zoon eigenlijk al wat hij dacht te missen? 

6. Waarom blijft de gelijkenis open eindigen — zonder dat we niet weten of de oudste 

zoon naar binnen gaat? 

Zou Jezus hier een spiegel voor de luisteraars neerleggen? 

 

 

Spel jongste oudste zoon: 
Schrijf op een groot bord jongste zoon en aan de andere kant oudste zoon. Verstop in de 

ruimte waar je zit de 10 verschillen tussen de 2 zonen. Verdeel je groep in 2 groepen. De ene 

groep gaat de kaarten zoeken die bij de oudste zoon horen zoeken en de ander zoekt de 

kaarten die bij de jongste zoon horen. Welke groep heeft als eerste alle 10 kaarten verzamelt 

die wint. 

Daarna kan je ze de verschillen naaste elkaar laten zetten, zodat duidelijk het verschil tussen 

de 2 zonen zichtbaar wordt. Wat valt je op. Bespreek dit met je groep! 
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Antwoorden voor de leiding: 

 

Jongste zoon (15:11–24) 
                                                 Oudste zoon 

(15:25–31) 

 

Vraagt zijn erfenis en vertrekt van huis 
                       Blijft thuis en werkt 

trouw 

  

 

Zoekt vrijheid buiten het huis van de vader 
              Blijft fysiek dicht bij de 

vader 

 

Verkwist zijn bezit in een losbandig leven 
                 Leeft gehoorzaam en 

ordelijk                 

 

Komt tot inzicht door nood en honger             Wordt boos wanneer genade wordt getoond 

 

Erkent: “Ik heb gezondigd” 
                                               Klaagt: “Ik heb u altijd 

gediend” 

 

Voelt zich onwaardig om zoon te zijn 
                          Voelt zich tekortgedaan als 

zoon 

 

Keert nederig terug 
                                                                    Wil niet naar 
binnen gaan 

 

Ontvangt genade met dankbaarheid 
                          Verzet zich tegen dezelfde 

genade 

 

Was uiterlijk verloren 
                                                          Is innerlijk 

verloren 

 

Wordt hersteld in relatie 
                                                 Moet nog leren wat relatie 

werkelijk is 

 

Wat valt op? 

● De jongste zondigt zichtbaar; de oudste zondigt verborgen. 

● De jongste breekt de regels; de oudste mist het hart. 

● De jongste denkt eerst aan vrijheid; de oudste denkt aan rechtvaardigheid. 

● Beiden begrijpen de vader aanvankelijk niet goed. 

● Beide hebben bekering nodig. 

 

 

 

 

 Wanneer moet je je nu eigenlijk bekeren? 
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● Één keer (nu!) 

● Telkens weer 

 

Info catecheet: 

Vertel dat iedereen een keer dat besluit moet nemen. Als een tiener nog niet gekozen heeft om 

voor God te leven, roept God hem of haar vanavond op om dat wél te doen. Dat besluit hoef 

je maar één keer te nemen – nú! God wil graag dat je naar Hem terugkeert. Je mag bij Hem 

thuiskomen, zoals de verloren zoon.  

Maar dat betekent niet dat een tiener die er al wel voor gekozen heeft om voor en met God te 

leven, zich niet meer hoeft te bekeren. Ook als je je één keer bekeerd hebt, blijft het nodig om 

je telkens weer te bekeren. Want helaas blijf je verkeerde dingen doen en daarvan moet je je 

telkens weer bekeren: je zonde belijden, je omdraaien naar God en besluiten om anders te 

leven. 

Het is als iemand die zich wil bekeren van zijn verslaving. Eén keer moet hij het besluit 

nemen om zich te laten opnemen in de verslavingskliniek. Dat is, zeg maar, zijn belangrijkste 

bekering. Maar daarna moet hij zich telkens weer bekeren, namelijk iedere keer dat hij dreigt 

terug te vallen in zijn verslaving.  

  

Wat gebeurt er dan? 

 Gevolgen 

● Anders denken 

● Anders kiezen 

● Anders leven 

  

● Het betekent dat je anders gaat denken. Dat is net als iemand die verandert van een 

Ajax-fan in een PSV-fan. Die persoon gaat anders denken over Ajax en ook anders 

over PSV. Zo gaat iemand die vroeger vooral een fan was van zichzelf en nu een fan 

wordt van God, anders over zichzelf denken en anders over God. God wordt steeds 

belangrijker voor hem of haar. 

● Daardoor ga je andere keuzes maken. Als God belangrijker voor je wordt, wil je ook 

doen wat Hij van je vraagt. Misschien dacht iemand vroeger vooral aan zichzelf, maar 

nu gaat hij ook aan anderen denken – omdat God dat van hem vraagt.  

● Het gevolg is duidelijk: als je anders gaat denken en anders gaat kiezen, ga je anders 

leven. Niet dat je dan een weirdo wordt ofzo. Op een bepaalde manier blijf je helemaal 

jezelf. Maar je wordt wél een betere versie van jezelf.  
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 Misverstanden over bekering zijn: 

● ‘Alleen voor heel vrome mensen’ 

● ‘Dan wordt je leven heel saai’ 

● ‘Dan ben je jezelf niet meer’ 

● ‘Dan leef je volmaakt’ 

  

Misschien hebben tieners door bovenstaande een verkeerd beeld gekregen van bekering. 

Daarom bespreekt u voor de zekerheid een paar misverstanden die er kunnen zijn. 

● ‘Alleen voor heel vrome mensen’ - Bekering is niet alleen voor oude en heel vrome 

mensen. Iedereen moet en mag zich bekeren. God verlangt ernaar dat ook tieners de 

goede kant op leven, naar Hem toe. 

● ‘Dan wordt je leven heel saai’ – Vraag of tieners wel eens dat idee hebben. Waarom 

denken ze dat dan? Misschien zeggen ze dat je dan bepaalde leuke dingen niet meer 

mag doen. Vraag welke dingen ze bedoelen. Probeer ze er zelf over te laten nadenken: 

waarom zou je dat niet meer kunnen doen, dan? Belangrijkste vraag is of tieners zelf 

het idee hebben dat iets hen, als ze eerlijk zijn, van God vandaan houdt. Als dat zo is, 

waarom zou je het dan tóch doen? Enz. 

● ‘Dan ben je jezelf niet meer’ Als je je bekeert, word je juist méér jezelf, zoals God je 

bedoeld heeft. 

● ‘Dan leef je volmaakt’ – Het slechte nieuws is dat dat helaas niet waar is. Was het 

maar zo! Maar het goede nieuws is dat God dat niet van je verwacht. Hij begrijpt dat 

we in dit leven zonden zullen blijven doen. Het enige dat we dan hoeven te doen, is 

vergeving vragen en het opnieuw proberen.  

 

Bekering is: God hou van je zoals je bent, maar 

houd teveel van je om je zo te laten! 

 
Een duidelijk voorbeeld om uit te leggen wat bekering nu inhoudt. 

Moet ik mij nu bekeren of wórd ik bekeerd? Hoe zit dat? De Britse theoloog Tom Wright 

komt met een duidelijk voorbeeld. Of eigenlijk zijn het twee voorbeelden. 

Hij zegt: het is tot daaraan toe dat je zelf ontdekt dat je verkeerd zit en je om moet keren. Stel 

je voor dat je in de auto zit, en een paar mensen rijden met je mee. Tot je op een gegeven 

moment ontdekt dat je totaal de verkeerde kant op bent gereden. Dat is frustrerend en je 

schaamt je misschien een beetje: de meerijders zijn ervan uitgegaan dat jij toch echt de weg 
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wist naar de eindbestemming. Maar goed, je kunt je fout toegeven, de auto keren en de juiste 

kant opgaan. 

Maar, zegt Wright, dat is niet wat bekering inhoudt. Zo moeten we er niet over denken. Het is 

eigenlijk als een steile besneeuwde helling, waar we van af gaan met ski’s of een slee. Tot we 

erachter komen dat er een ravijn in zicht is. Je glijdt ernaar toe maar de helling is te steil om af 

te remmen, laat staan om te stoppen, om te keren en terug te gaan buiten de gevarenzone. Wat 

kun je dan doen? Wat moet je doen?  

Het feit is dat je niets kúnt doen. Je zult gered moeten worden. Je hebt iemand nodig die in de 

weg gaat staan, tussen jou en de afgrond in. Iemand die zo stevig staat, dat hij je kan 

opvangen, stoppen en in veiligheid kan brengen. En als die mogelijkheid zich voordoet, dan 

doe je er alles aan om zijn kant op te sturen. Je zet je schrap voor de schok van het 

onverwachts stoppen. Maar alles is beter dan de afgrond in duiken. 

Persoonlijke Vraag: 

● Heb jij je bekeerd? 

● Ben jij bekeerd?  Volg jij Jezus? 
  

Bekering is nooit af 

Concludeer dat de belangrijkste vraag dus is of wij ons bekeerd hebben. Leven we de kant van 

God op, of leven we bij Hem vandaan? Je kunt ook zeggen: ben je bekeerd? Ben je bekeerd 

door de Heere Jezus, want zonder Hem kun je je niet bekeren. Waarschijnlijk vinden tieners 

dit best een grote vraag. Want wanneer kun je nu zeggen dat je bekeerd bent? Daarom is een 

betere vraag eigenlijk: volg jij Jezus? Als je daar ‘ja’ op kunt zeggen, mag je weten dat Jezus 

je aan het bekeren is. Hij is je aan het leren om de kant van God op te leven. Daarin raak je 

nooit uitgeleerd, daarom kun je ook zeggen dat bekering nooit af is.  

Zoek God, Hij houdt van je! 

 

Afsluiten met gebed. 

Vraag of de jongeren punten hebben om voor te bidden. 

 

Einde 
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Werkblad oudste en jongste zoon verschillen: 

 

Vraagt zijn erfenis en vertrekt van huis 

 

Zoekt vrijheid buiten het huis van de vader 

 

Verkwist zijn bezit in een losbandig leven 

 

Komt tot inzicht door nood en honger 

 

Erkent: “Ik heb gezondigd” 

 

Voelt zich onwaardig om zoon te zijn 
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Keert nederig terug 

 

Ontvangt genade met dankbaarheid 

 

Was uiterlijk verloren 

 

Wordt hersteld in relatie 

 

Blijft thuis en werkt trouw 

 

Blijft fysiek dicht bij de vader 

 

Leeft gehoorzaam en ordelijk                 

 

Wordt boos wanneer genade wordt getoond 

 

Klaagt: “Ik heb u altijd gediend” 
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Voelt zich tekortgedaan als zoon 

 

Wil niet naar binnen gaan 

 

Verzet zich tegen dezelfde genade 

 

Is innerlijk verloren 

 

Moet nog leren wat relatie werkelijk is 

 

 


